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Grenzeloos zijn we in het voortduwen van onszelf als mens. Zullen we vroeg of laat de gevolgen van ons 

vooruitstreven nog kunnen inschatten? Ons onderwerpen aan onze eigen vooruitgang zou indruisen 

tegen onszelf als soort en mogelijks onze ondergang betekenen. Ongestoord verder de grenzen blijven 

opzoeken evenzeer… 

De beelden zijn een metafoor waar we als mens kunnen heengaan. Een gefragmenteerd, gerecycleerd 

of geconstrueerd gegeven. De keuze om bestaande illustraties te manipuleren is dan ook bewust. Door 

deze beelden naast elkaar in een ongelijke positie te plaatsen trachtte ik de dubbelheid te verkrijgen van 

iets ‘dwingends’ en verstoord alsook coherent. 

Grenzeloos is de vraagstelling wat echt en authentiek is, maar evenzeer onverschillig kan zijn als een 

blad gescheurd papier. 


